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Beste Toonderliefhebber, 
 

Veel activiteiten werden er het afgelopen jaar uitgesteld of afgelast.  Maar in deze Rommelbode kunt 
u de activiteiten vinden die de komende tijd wel doorgaan. Informatie over de MTVC beurs bij kasteel 
Cannenburch, de Toonderreis naar Ierland en het nieuwe stripmuseum MoCa in Noordwijk.  
Actuele agenda op de website.  
 

Ontmoet Ollie B. Bommel en Tom Poes op kasteel Cannenburch 
 

Op zondag 5 september 2021 organiseert de MTVC, de vereniging van liefhebbers en verzamelaars 
van het werk van Marten Toonder, vanaf 10:00 tot 16:00 uur het MTVC-festival, een Heer Bommel 
en Tom Poes beurs, op het voorplein van kasteel Cannenburch in Vaassen.  
 
Programma MTVC-festival en Heer Bommel en Tom Poes beurs 
Reserveer voor een van de lezingen door de Bommelkenners, Rob Barnhoorn, Klaas Driebergen en 
Jack Didden, Erik Können en Paul Verhaak. Laat uw boek signeren door Toondertekenaars Tim Artz 
en Henrieke Goorhuis. Ook worden nieuwe uitgaven gepresenteerd.  
 
Liefhebbers van het werk van Marten Toonder kunnen met tal van standhouders, waaronder Toonder 
uitgeverij Cliché, Museum de Bommelzolder en de MTVC van gedachten wisselen op deze 
Bommeldag.  
 
Neem het adreslabel van de Toondertijd 121 envelop mee, dit is uw lotnummer. Onder de 
bezoekende MTVC leden wordt de originele tekening van Dick Matena, die hij maakte voor de cover 
van Toondertijd 120, worden verloot. 
 
Dat de ware Ollie B. Bommel en Tom Poes fan met dit 
tweetal op de foto kan, spreekt voor zich.  
 
Adres: Voorplein kasteel Cannenburch, Maarten van 
Rossumplein 4, 8171 EB Vaassen. 
 
Kasteel Cannenburch is goed bereikbaar via de A50 afslag 
26 Vaassen. Houd de borden richting Vaassen aan. 
 
Vanaf station Apeldoorn is kasteel Cannenburch per bus bereikbaar: https://9292.nl. 
 
De entree is gratis en kunt u uw auto of fiets gratis parkeren op de parkeerplaats naast de Julianalaan! 
 
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/activiteiten-excursies/details/bommeldag 
 
Het kasteel en park is deze dag te bezoeken.  
 

https://toondertijd.nl/kalender/
https://9292.nl/
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/activiteiten-excursies/details/bommeldag
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Kasteel Cannenburch, een familiekasteel op waterrijk Veluwe  
Eeuwenoude schatten, rijk ingerichte vertrekken en schilderijen die tot leven komen… 
 

Kasteel Cannenburch is gebouwd op de ruïne 
van een middeleeuws burcht door de Gelderse 
veldmaarschalk Marten van Rossem. Het kasteel 
staat aan de rand van een waterrijk park waar de 
hoogteverschillen tussen de waterpartijen de 
laatst overgebleven molen nog altijd laten 
draaien. Kasteel en park zijn te bezichtigen door 
middel van een (kinder) audiotour waarin de 
oorspronkelijke bewoners je meevoeren naar 
het leven van een adellijke familie in de 18e 
eeuw. Dwaal door rijk ingerichte vertrekken, 

ontdek eeuwenoude schatten en laat je verrassen door schilderijen die tot leven komen. 
 
Alvast een kijkje nemen in het kasteel? Klik op: Skyfocus of scan de QR-code  
 
  
Een aantal karakters van de vroegere bewoners komen op zondag 5 september tot leven in het 
kasteel. In het kasteel ontmoet je bijvoorbeeld zakenvrouw Anna Margaretha of een van haar 
kamermeisjes. Misschien tref je de laatste bewoonster Charlotte achter de piano aan, de 
theedrinkende kasteelheer Fredrik Johan of juist een van de huisknechten. Allen laten ze zien hoe het 
leven vroeger in het kasteel was.  
Tijd: 11.30 -16.00 uur 
 
Reserveer tickets online en start de looproute in de landwinkel van het Bouwhuis. In de 
Gewelvenkelders van het kasteel vind je de kasteelwinkel en Bij Maarten in ’t Koetshuis is het 
genieten van lunch, borrel en diner.  
 
Maximaal 200 kaarten beschikbaar op zondag 5 september 2021 vanwege de Corona maatregelen. 
 

https://cannenburch.glk.nl/ 
 
Prijzen: € 12,00, 4 t/m 18 jaar € 5,00. Huur audiotour €1,00. Museumkaarthouders en Donateurs 
gratis.  

Reis naar het Ierland van Marten Toonder 13 t/m 18 september 2021 en van 20 t/m 
25september 2021 

De eerste Toonderreis naar Ierland vond voorjaar 2019 plaats. Vanwege het grote succes daarvan 
wordt de reis herhaald. 

Marten Toonder woonde van 1965 tot 2001 in Ierland. Hij had een grote liefde voor het Ierse 
landschap en de natuur, en voelde zich aangetrokken tot de Keltische mythologie en mystiek. Toen 
hij in 1951 voor het eerst dit land bezocht, was dit voor hem als thuiskomen: hij herkende in het 
landschap het land dat hij altijd had getekend. En inderdaad doet het landschap uit de Bommelstrip 
sterk aan Ierland denken vanwege de heuvels, knokige bomen, verweerde stenen en de mist die 

https://www.skyfocus.nl/SkyFocus/Tours/Vaassen-Cannenburch/
https://cannenburch.glk.nl/
https://www.skyfocus.nl/SkyFocus/Tours/Vaassen-Cannenburch/
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daartussen hangt. Decennialang maakte Marten Toonder en zijn vrouw Phiny vele vakantietochten 
door het land. 

 
Glendalough                                                                       Poulnabrone Dolmen 

 
wil ik samen met andere liefhebbers Marten Toonder hun voetsporen volgen tijdens een busreis 
door Ierland. Ik organiseer deze reis weer in samenwerking met Historizon: een reisorganisatie die 
reizen organiseert op cultureel-historisch gebied. 
 
Reisleider: Klaas Driebergen, in samenwerking met Historizon. Extra info 
 

Stripmuseum MoCa geopend. 
In Noordwijk is hard gewerkt aan de realisatie van een heus stripmuseum, MoCA. Initiatiefnemers 
voor het nieuwe museum zijn architect, MTVC-lid en verzamelaar van originele tekeningen, Arie 
Korbee en MTVC-bestuurslid en vormgever van Toondertijd John Asselbergs. 

MoCa is het eerste Nederlandse 
stripmuseum dat volledig gewijd is aan alle 
aspecten van de Negende Kunst. Van  Little 
Nemo tot Robert Crumb, van Marten 
Toonder tot Dirk-Jan, ze zijn hier allemaal 
te vinden. Originele tekeningen 
rechtstreeks van de tafel van de tekenaar 
laten zien hoe strips gemaakt worden en 
waarom ze over de hele wereld geliefd zijn. 
Sinds het ontstaan van de strip aan het eind 
van de negentiende eeuw hebben 
miljarden mensen het genre in hun hart 
gesloten. Als eerste in de kranten (waar het 
altijd, het eerste was, waar mensen naar 
keken), later in tijdschriften, losse comics, 
gebundeld in boeken en als complete 
grafische novelles. Gelegen in het hartje 

van Noordwijk aan Zee is het MoCA de plek voor alle Nederlandse stripliefhebbers en een must-see 
locatie voor toeristen, die kennis willen maken met de wondere wereld van het stripverhaal. 
 
Meer informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief 

https://www.klaasdriebergen.nl/tweede-reis-het-ierland-van-marten-toonder/
https://www.museumofcomicart.nl/
https://www.klaasdriebergen.nl/wp-content/uploads/2019/08/Ierland_2fotos2.jpg

