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Waarom "De Phoenix"

Het is rumoerig rond "De Telegraaf". Nu de vrienden van dit blad willen antwoorden op de aanvallen, die in het bijzonder gedurende de laatste weken op hen zijn gedaan, staat hun zelfs de naam "De Telegraaf" nog niet ter beschikking. Daarom heet deze publicatie "De Phoenix" naar de vogel, die uit zijn as verrees.

Verschenen nummer:

Mei 1949 (eenmalige uitgave)
Strip:

Tom Poes (Tekststrip, door: Marten Toonder)

De laatste Markies van Carabas, strook 397

De tekst onder de tekeningen luidt als volgt:

Tom Poes ging dus op weg, hij liep en hij liep, maar er was in geen velden of wegen een paleis te zien. Gelukkig zag hij onderweg een boertje op een steen zitten, die een pijpje rookte en daar ging hij op af.

- Kunt u me ook zeggen waar de koning woont? vroeg hij. Ik moet hem spreken, ziet u.

- De koning? vroeg het boertje. Ik weet niet of u hem kent jongmens, maar ik zou maar voorzichtig zijn, als ik jou was! De koning is een raar heerschap! Hoge belastingen, kleine lonen, en weinig eten! En als je wat zegt, ga je de gevangenis in! Nee, het is niks gedaan tegenwoordig! Dat was in mijn vaders tijd anders! Toen was hier een markies van Carabas koning, en dat was een goeie! Maar die is toen afgezet en zijn minister is toen koning geworden en deze is daar een zoon van. Maar er leeft nog een echte markies van Carabas, zeggen ze, en misschien….
- Juist, zei Tom Poes, die leeft nog en als u me nu zegt, waar ik het paleis van den koning kan vinden, zal ik zorgen, dat die weer koning wordt!

- Dat's mooi, zei het boertje, loop maar rechtdoor deze weg af, dan zie je het vanzelf!

Dat deed Tom Poes dus.

Bij de strip is de volgende tekst afgedrukt:
(Dit is de Tom Poes-tekening van Marten Toonder in het nummer van De Telegraaf van 31 Augustus 1942, op de verjaardag dus van onze toen in Londen verblijvende Koningin.)
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